
       

 
Spruitjesaap & Spruitjesaap in het oerwoud 
 
Ik ben een aperdeaap en ik lust geen banaan 
Want ik hou niet van frui-tjes 
Nee werkelijk waar daar vind ik niets aan 
Aperdeaap geef mij maar sprui-tjes 
  
En mama en papa en tante en oom  
En alle apen-luitjes 
Zeggen “Kom toch in de bananenboom” 
Maar ik zoek lekkere sprui-tjes 
  
Met handen en voeten en vingers en tenen 
Graven en zoeken ook onder de stenen 
Aperdeaap ik zoek vrolijk door 
En ben de spruitjes op het spoor 
  
Maar ze zijn niet hier en ze zijn niet daar 
Ze zijn ó zo lekker maar waar waar waar? 
Dit is wel vreemd dat kun je niet menen 
Alle spruitjes lijken wel verdwenen!  
  
Maar dan zie ik daar in het hoge gras 
Een spruitentros en ras ras ras 
Ren ik er heen en pluk een spruit 
En nu is dit verhaaltje uit 
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