
       

 
De krokodil met de lange snuit 
 
 
Er was er eens een krokodil met een hele lange snuit 
Die krokodil die praatte graag die praatte honderuit 
 
Maar door die lange lange lange lange 
                        lange lange lange lange 
                        lange lange lange lange lange snuit 
 
Kwamen alle    praa-tjes    er      heel      lang-zaam     uit 
 
 
En iedereen deed van gaap 
 
 
En iedereen viel in slaap 
 
 
Die krokodil die zag dat en die werd toen heel erg boos 
“Als niemand naar me luist’ren wil dan is hier echt iets loos” 
“Ik ben er heel erg flauw van en ik ga er tussenuit” 
En daarom ligt een krokodil onder water met d’n snuit 
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